


LEEF MET JE VOETEN OP DE AARDE EN MET JE HOOFD IN DE HEMEL!

AFVAL

VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST
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Soms hoor je verhalen van niet-christenen die uit het leven willen stappen omdat ze het hier
op aarde niet meer zien zitten. Ik vraag me dan dikwijls af: “Ok dat is goed, als je zou weten
waar je naartoe gaat. Maar weet je dat? Misschien is het daar waar je naartoe gaat niet beter,
maar slechter!!!” Mij lijkt het ook zeer raar dat wetenschappers daar niet meer onderzoek over
doen, want iedereen, arm of rijk, wordt daarmee geconfronteerd. De grote gelijkmaker.

Wij als christenen weten waar we naartoe gaan door wat Jezus voor ons heeft gedaan. We
lezen dit in Johannes 14:2. Maar wat betekent die belofte voor de tijd die we hier op aarde
doorbrengen?

� We hebben hoop voor de toekomst. Kol. 1:3-5. Als we rondkijken in de wereld, hoe
zouden we het vandaag de dag volhouden zonder hoop. Er is oorlog, ziekte, pijn… Wij kijken
uit naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw lichaam.
� Verzamel schatten in de hemel Matt. 6:19-20. Dit gaat niet alleen over materialistische
dingen maar kan het heel eenvoudig zijn. Een bemoedigend woord voor een zuster of
broeder. Wie ben je? Thuis, op je werk…
� Leven vanuit dat eeuwigheids-perspectief geeft ons kracht om door te gaan. Het wordt
alleen maar beter.
� Helpt ons ook meer te genieten van de mooie dingen in het leven. Familie, kinderen,
kleinkinderen, de natuur. We leren op een andere manier te kijken naar de wereld.

Als je wil weten hoe de hemel eruit ziet, lees dan Openbaring 21. Johannes is hier razend
enthousiast over, terwijl dit maar een menselijk beeld is. De realiteit zal er nog vele vele malen
mooier uitzie, niet te beschrijven met menselijke woorden.

In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal. Hij is de heilige van God en Hij heerst over 't
heelal. Er is macht in zijn woord, als de waat'ren ...

ALBERT GEENS, SINAAI HILDE LEMAITRE, MARIAKERKE

Efeze1:13-14

In Hem (Jezus) zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,
die een onderpand is van onze erfenis. Die erfenis is: onze volledige bevrijding...

Vroeger werd een belangrijk document gesloten met een zegel. Je weet wel van die warme
was waarin een stempel werd gedrukt. Een zegel was uniek en eigen aan de persoon. Het
was een teken van echtheid, betrouwbaarheid, eigendom en recht op bescherming.

Zo geeft ook Gods Zegel, de Heilige Geest, ons zekerheid, echtheid, trouw. Wij zijn
ontegensprekelijk Zijn eigendom. Meer nog wij zijn Zijn kinderen. Hij beschermt ons.

We zijn niet zomaar verzegeld DOOR de Heilige Geest, We zijn verzegeld MET de Heilige
Geest. Hij IS het Zegel, Hij woont in ons.

Hier en nu, op deze aarde, verzekert Hij ons in ons geloof. Door Hem leven wij nu al in Gods
Koninkrijk en Hij helpt ons om te groeien en te veranderen naar Jezus' beeld.

Tegelijkertijd is Hij onze waarborg, ons onderpand. Het bewijs en de verzekering dat wij na
ons aardse leven de volle erfenis zullen ontvangen, eeuwig leven in Gods aanwezigheid. In
Jezus en met de Heilige Geest mogen wij daar zeker van zijn.

Wij horen allemaal ontegensprekelijk bij Hem nu en in de eeuwigheid want Jezus heeft toen
wij tot geloof kwamen Zijn eigendomsstempel op ons gezet. Hij heeft ons verzegeld met de
Heilige Geest.

Laat ons dan met trots, nederigheid, liefde en dankbaarheid dat Zegel dragen!
Laten wij onze Heer loven en prijzen om Zijn goedheid en Zijn liefde.

Amen.

Je kan er niet meer van onderuit, we worden er dagelijks mee geconfronteerd.
Thuis, op straat, in het park en zo ook in de gemeente.

Bij elke aankoop heb je iets of wat van afval en dit willen we zo snel mogelijk kwijt.
In de gemeente verzamelen we ons afval in de vuilniszakken van de stad Gent in de
samenkomstzaal.

PMD in de PMD zak en het restafval in de groene zak van de stad Gent.

Je zult het misschien opgemerkt hebben, in de fietsenberging staan er nu metalen
vuilbakken met deksels. Twee metalen vuilbakken voor restafval en eentje voor PMD. Het is
de bedoeling dat de vuilniszakken van de stad Gent in deze metalen vuilbak terechtkomen.
Dus deponeer geen afval in de metalen vuilbakken.

Heb je toch iets voor de vuilbak, deponeer dit in de vuilniszak in de samenkomstzaal.


