
ELIM.GENT.GEBEDSKETTING@GMAIL.COM

MEI 2023, UITGAVE 35

BOB VAN POL, GENT

WIJ WETEN NU, DAT GOD ALLE DINGEN DOET MEDEWERKEN TEN GOEDE VOOR HEN, DIE GOD LIEFHEBBEN, DIE
VOLGENS ZIJN VOORNEMEN GEROEPENEN ZIJN. ROMEINEN 8:28

Onze God is een God van wonderen. Kort geleden was mĳn tuintje een echte
wintertuin. Veel aarde, bĳna geen groen. Nu is mĳn tuin weer groen. Er is kleur van
bloemen en de eerste knoppen van de rozen zĳn al zichtbaar. Een belofte van

overvloed.

Hoe is het toch mogelĳk dat uit aarde zoveel moois tevoorschĳn komt. Ligt hier niet een
les voor ons?

Wĳ kĳken naar aarde en zien alleen vuil. Ouders worden weinig enthousiast van
kinderen die met hun handen in de aarde hebben zitten wroeten. Vlug de handen
wassen! Toch moet er iets bĳzonders zĳn met die aarde, want het is een

voedingsbodem voor alles wat groeit en bloeit.

In onze levens worden we geregeld geconfronteerd met moeilĳkheden, worsteling met
zonde, pĳnlĳke herinneringen, ziekte. Alles wat een mens maar kan overkomen. Als
gelovigen worden we er niet van gespaard. We kĳken naar al deze zaken en vinden dat
het niet thuis hoort in onze levens. Vaak verzetten we ons ertegen. We worden boos op
God, bitter, teleurgesteld. Het is vuil, we willen onze handen wassen, we willen het weg

uit ons leven.

Het vuil, de aarde uit mĳn tuin, is echter de voedingsbodem voor de mooiste
verscheidenheid aan Gods bloemen die ik me kan voorstellen. Hĳ is in staat om bloei
te geven en vruchten te doen ontstaan op het moment dat Hĳ iets kan planten of zaaien

in die aarde. Zou dit in onze levens ook zo kunnen functioneren?

Het klinkt uitdagend. Stel dat we God zouden gaan danken voor de aarde en het vuil in
ons leven? Niet om er ons in te wentelen, maar omdat het een voedingsbodem is voor
wat Hĳ in en door onze levens kan doen. Prachtige bloemen en bomen kunnen
opgroeien op de aarde van ons leven omdat God in staat is om alle zaken ten goede
te gebruiken voor wie Hem liefheeft. Die voedingsbodem is daarvoor nodig! Vaak zĳn
onze worstelingen en strĳd de voedingsbodem voor het zaad van Gods enorme genade
en kracht in ons leven. We mogen er met vertrouwen vanuit gaan dat Hĳ uit de aarde

van ons leven de mooiste vruchten en kleurrĳkste bloemen zal voortbrengen.

God is liefdevol, trouw en Zĳn goedheid overtreft alles. Onze levens zĳn veilig in Zĳn
handen. Hĳ draagt ons, en zorgt voor ons. Hĳ brengt in ons de groei en bloei van Zĳn

genade voort door alle omstandigheden heen.
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