
Op de dag dat ik deze boodschap schrijf, vieren de Joden ‘s avonds
Sjavoeot, een feest dat de Heer aan hen heeft opgedragen elk jaar te
vieren. Graag wil ik een stukje uit het boek ‘Wake Up’ neerpennen die
de vervulling van dit feest openbaar maakt door de uitstorting van Gods
Heilige Geest in het Nieuwe Testament.

Sjavoeot, het wekenfeest valt op de vijftigste dag na het
Eerstelingenfeest. Het eerste wekenfeest vond plaats bij de berg Sinaï,
50 dagen nadat de joden uit Egypte waren vertrokken. Dit was de dag
dat God Zijn verbond met het volk sloot. Eeuwen later tijdens dit
Pinksterfeest, dat 10 dagen na de hemelvaart van Jezus volgde,
bevestigde God opnieuw Zijn verbond met de Israëlieten , door Zijn
Geest uit te storten. Later werden niet-Joden, die in Yeshua geloofden,
toegevoegd aan het lichaam van Christus. Zij werden mede-
erfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte. Dit was een
geheimenis dat Paulus mocht openbaren en dat in het Oude Testament
nog niet bekend was gemaakt. Op dit Pinksterfeest werd in de ochtend
een beweegoffer van twee broden gebracht. Dat werd het symbool van
de Joden en de niet-Joden die in Christus verenigd waren als de ene
nieuwe mens in Christus. Ook hier zien we weer dat God de
kalenderdag van het Pinksterfeest gebruikte om grootse dingen te doen
die met elkaar verbonden zijn. Bij de berg Sinaï schreef Hij Zijn instructies
op stenen tafels en eeuwen later schreef Hij op die kalenderdag Zijn
instructies op de harten van mensen, door de uitstorting van de Heilige
Geest.

Zoals de Joden nu op het feest Sjavoeot het ontvangen van de Thora
herdenken, mogen ook allen die hun hart hebben gegeven aan Jezus,
het Pinksterfeest vieren met de gedachte dat wij Zijn Geest hebben
ontvangen die ons alles geeft wat we nodig hebben om meer en meer
Jezus te weerspiegelen aan de mensen rondom ons.

Dank U Hemelse Vader voor het schenken van Uw Heilige Geest die
onze raadgever is in al onze beslissingen die we dagelijks moeten
nemen. Dank U Jezus om te sterven voor ons zodat wij mogen leven.
Dank U Heilige Geest voor uw raadgevingen, vermaningen,
bemoedigingen, vertroostingen, Uw kracht om te volharden, Uw liefde
om waarlijk lief te hebben. Laten we iedere dag de Heer danken voor
Zijn liefde die Hij betuigt aan ons. Moge de Here jullie allen zegenen op
het pad dat Hij jullie bereid heeft te gaan en mogen wij steeds elkander
tot zegen zijn.

Kris D’Hooghe, Gent
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Door christen te worden, springen we over de kloof. Alles oké
nu? Jammer, maar zo werkt dat niet, we staan direct voor een
muur. Hoe vullen we dat christen zijn in? We zullen soms door
de muur moeten gaan, soms erover klimmen, soms moeten we
kiezen om over de hindernis te gaan of ze ontwijken.
Hoe komt het dat christenen er toch in slagen om door te gaan
als het leven tegenzit?
Van zodra ze over de kloof gesprongen zijn en voor de muur
staan, WETEN ze door Gods Woord dat de Vader een huis voor
hen heeft klaargemaakt in de hemel!!! Mooi! ALBERT

Op zaterdag 13 mei hebben we aan 150 moeders in de buurt rozen uitgedeeld. Er hing een kaartje aan met een
mooie tekst over de liefde van een moeder, dit was gebaseerd op 1 Korinthe 13, het bekende bijbelgedeelte over
de liefde.

Vooraf hebben we samen gebeden en Gods lof gezongen. Daarna gaf Peter, de papa van Catherine, uitleg over
hoe we dit konden aanpakken. Hij vertelde dat we na het geven van de roos, konden vragen aan mensen of we
voor hen mochten bidden.

Kris en ik hebben mogen bidden met 2 studenten die in hun blok zaten, Vlad en Gonzalez. Zij waren hier heel
dankbaar voor, we blijven voor hen bidden en hopen hen eens terug te zien op een zondagse samenkomst.

Veel mensen waren blij verrast met het geschenkje en we merkten echt openheid. Het was precies alsof ze aan
het wachten waren tot we kwamen. God had hun harten voorbereid. We mochten ook voor veel mensen
bidden, zelfs voor mensen die helemaal niet in God geloven. Dat was bijzonder.

In Lukas 10 roept Jezus zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders om de oogst binnen te halen. Hij zei: “De
oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om
de oogst binnen te halen.”

Wat ons opviel, is dat veel mensen weten dat we daar een kerk hebben, onze aanwezigheid wordt opgemerkt…
Mogen we Zijn licht daar verder laten schijnen!!!

Zij ziet het leven als een weefsel waarin alles met God doorweeft is.
Je ziet onderaan donkere lijnen geweven, dat is het leven alvorens ze
haar lieve man Dirk heeft leren kennen.Daarna is het leven met
mooie heldere kleuren samen met de Heer. Ook heel apart en mooi!

ELS

Een tekst die haar aansprak en
die ze met ons wou delen. De
tekst sprak ons allemaal aan.

Naomi

Zij heeft een zwaan getekend en
onder haar vleugels zitten de kleintjes.
Een heel mooi voorbeeld van hoe zij
de Heer ziet werken in haar leven.
NICOLE

KATTY heeft diamond painting gedaan op
een kaart. Dit toont hoe het licht van de Heer
altijd bij haar is.

Een heel ontroerend
zelf geschreven gebed.
DINA

Ik was dit bijna vergeten doen, en dus ‘s morgens begin ik met
tekenen. Ik had psalm 23 in gedachten. Ik begon met het
tekenen van de vrouw die de Heer aan het prijzen en
aanbidden is. Daarna maakte ik de glinsteringen en bovenaan
rechts is de Heer. De vrouw is omringd door zijn engelen (de
witte wattekes). Toen tekende ik een rugzak (iedereen heeft
zijn rugzakje), daarin zaten de beslommeringen, het verdriet,
de pijn. Maar ook de glinsteringen ging ik daarin doen, want de
Heer maakt de last licht en draagt de rugzak mee zodat de
vrouw kon zingen en lofprijzen! Er is ook een donker dal
(zwarte wattekes). Toen het klaar was, keek ik naar de tekening
en ben ik beginnen wenen, want ik had mezelf getekend. De
Heer maakte me duidelijk dat Hij overal bij mij was in mijn grote
miserie en teleurstellingen en dat ik Zijn kind ben. Machtig is
dat toch! CHRISTINE

Lieve mensen, een tijdje geleden kregen we een opdracht van diegene die de studie in de huisgroep deed.
Wij zijn bezig met het boek 1 Petrus. Dus ja, we moesten onze creativiteit eens laten werken en uitvoeren. Dit
kon een gedicht zijn, een tekening, een overdenking, een prent die je gezien had… Een uitdagende
opdracht. Maar de opdracht werd goed ingevuld. De Heer werkte bij ieder van ons op persoonlijke wijze.
Bij sommigen is het duidelijk wat er bedoeld werd. Ik geef uitleg bij enkele ervan.

Christine Claus, Wetteren

Rika & Paulien, Gent

WIL JE GRAAG EENS EEN HUISGROEP MEEMAKEN?
DIT KAN AAN HUIS OF VIA ZOOM.
VEEL ZEGEN EN LIEVE GROETJES!


