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OUDSTEN: KRIS D. 092363508     DIRK L. 0494341918      BOB VP. 0499702940  
DIAKEN: ALBERT G. 0499389120

SPREKERS

01/10 JOHANNEKE

08/10 BOB

15/10 DAVID

22/10 EDDY

29/10 GEM WEEKEND

05/11 MICHAEL

CELGROEPEN

ONLINE

DIRK EN ELS

093697943

55+
ALBERT GEENS

0499389120

WONDELGEM

MICHAEL EN JOEL

0479777307

GEBEDSKETTING

RIKA D'HOOGE

0474460937

092363508

ELIM.GENT.GEBEDS

KETTING@GMAIL.COM

GEBEDSTIP

BID VOOR ONZE

ZENDELINGEN

DE EREDIENST GAAT OOK DOOR VIA LIVESTREAM. 
ELKE ZONDAG OM 10.15 U. 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE LIVESTREAMS MAIL NAAR: ELIM.GENT@GMAIL.COM

AGENDA

DINSDAG (20U)  07  BIDSTOND
DONDERDAG(19U30)   09 BIJBELSTUDIE
DINSDAG     14  CELGROEP
DONDERDAG   16  55+
VRIJDAG  17 BIDDEN EN VASTEN
DINSDAG (20U)  21   BIDSTOND    
DINSDAG    28   CELGROEP

DINSDAG(20U)  10  BIDSTOND
DINSDAG      17  CELGROEP
DONDERDAG    19  55+
DONDERDAG(19U30)   19 BIJBELSTUDIE
ZATERDAG(09U)  21 WERKERSDAG
DINSDAG(20U)  24  BIDSTOND
DINSDAG     31  CELGROEP
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OKTOBER 2023, UITGAVE 39
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij 
oogsten, als wij niet verslappen. Galaten 6:9
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5

          DE           KRANT          

Als ik dit schrijf is het volop het seizoen van de druiven. We genieten al 
enkele weken van een rijke oogst uit de tuin. Deze periode duurt 
maar kort. De rest van het jaar is de druivelaar bezig met de 
voorbereidingen voor de oogst. In het voorjaar komen de 
nieuwe bladeren, vervolgens de bloemen. Als dan de herfst 
komt is het de rust en hersteltijd voor de plant.

Jezus gebruikte het beeld van de druivelaar in Johannes 15. 
Wat me vooral opvalt is dat de eigenlijke oogsttijd maar 
enkele weken duurt. Al de rest van de tijd gaat naar 
voorbereiding van de oogst. Maar het hele jaar siert de 
druivelaar onze tuin. Frisgroene kleuren in het voorjaar en 
felle kleuren in de herfst. Steeds tot eer van Zijn Schepper.

Ik geloof dat dit principe ook geldt voor het christelijke leven. 
Wij willen graag onmiddellijk vrucht zien op wat we doen. De 
weg er naartoe vinden we vaak heel vervelend en langdurig. 
De druivelaar draagt enkele weken vrucht. Dat is het doel dat 
God hem gegeven heeft. Dat betekent echter niet dat de 
druivelaar maar enkele weken op een jaar leeft en de rest van 
het jaar een zinloos bestaan heeft. Hij leeft en groeit het hele 
jaar. De kale winter, het groene voorjaar, vruchtbare zomer en 
kleurrijke herfst, steeds eert hij zijn Schepper met zijn leven.

God heeft dit ook voor ons zo bedoeld. In elke fase van ons 
leven met God worden we geroepen om Hem eer te brengen en 

Hem blij te maken. Dat zal ons ook vreugde brengen. Het 
einddoel is vrucht, maar de weg er naartoe is steeds bedoeld tot 

eer van de Schepper, aanbidding. Volhouden om die goede dingen 
te doen die uiteindelijk vrucht zullen voortbrengen. En dit door 

verbonden te blijven met de wijnstok, de Here Jezus en in 
gehoorzaamheid aan Hem ons leven te wandelen. Laten we ons niet 

blind staren op de vrucht, het einddoel, maar laat ons met elke fase 
van ons leven onze Heer eren! De vrucht komt dan vanzelf.

Bob, Gent
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COFFEE KING
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COFFEE KING

Inleiding 
Coffee King is een kortverhaal bestaande uit 3 delen. Elk deel vertelt hetzelfde verhaal, maar vanuit 
een ander perspectief. Ieder personage heeft zijn/haar eigen leven en zijn/haar eigen gevoelens. 
Doordat er in dit verhaal verschillende perspectieven van verschillende personages aan bod komen, 
krijgen we te zien hoe God werkt doorheen mensen, soms zelfs zonder dat ze het beseffen. 

Elke maand verschijnt er in dit krantje een ander deel van het verhaal. Het eerste deel kunt u 
hieronder al lezen, de andere twee komen in de twee volgende Elim krantjes (voor het verloop van 
dit verhaal heeft u dus geduld nodig). Vergeet niet aanwezig te zijn op de eerste zondag van de 
komende 2 maanden! ;) 

Geniet ervan 

Elise 

(P.S. even voor de duidelijkheid: wat schuin gedrukt staat zijn de gedachten van het personage) 

Coffee King - Hoofdstuk 1
"Gods liefde is voldoende", wat een onzin

Hoe kan een wezen dat ik nog nooit gezien of gehoord heb me zo veel 
lie�hebben dat ik geen andere liefde nodig heb? 

Het is allemaal �lauwekul 

De regendruppels druipen van mijn kap op mijn wangen. Mijn voeten 
doen pijn van het rennen in mijn inmiddels koude, natte hakken. Hoe 
verder ik weg loop, hoe meer het lijkt te gaan regenen, en hoe leger ik 
me voel. Toch wil ik niet stilstaan om te schuilen, ik wil zo snel mogelijk 
en zo ver mogelijk verwijderd zijn van dat gebouw dat men "de kerk" 
noemt. 

Of ik geloof in God? Ja, maar ik geloof niet dat Hij van me kan houden. Ik zou niet weten 
waarom Hij dat zou doen. Daarbovenop heb ik Hem nog nooit gezien en als Hij me zo veel lief zou 
hebben als men beweert, zou Hij me al lang iemand gestuurd hebben om die liefde te tonen. Maar 
dat heeft Hij nog niet gedaan. Anders zou ik al lang getrouwd zijn. 

Het begint nu heel hard te regenen, de regendruppels slaan op een pijnlijke manier in mijn gezicht. 
Ik doe mijn kap wat omlaag om mijn ogen te beschermen. Daarbij vergeet ik dat ik niet kan zien 
waar ik loop, en bots ik plots tegen een voorwerp aan dat "Sorry," tegen me zegt, "ik had je niet 
gezien". 

Ik kijk op en kijk recht in een paar groene ogen. 

Hij is niet lelijk, ik zou zelfs durven zeggen dat hij knap is

De man glimlacht. "Kom even onder mijn paraplu staan, straks word je nog ziek" 

Hij is nog lief ook 

"Ik zou je trakteren op een kof�ietje om me te verontschuldigen dat ik tegen je aan gebotst ben, 
maar ik heb echt geen tijd. Ik moet m'n trein halen." 

"Is niet erg", zeg ik. Ik kijk naar mijn schoenen.  Die zijn doorweekt, net zoals mijn broek. "Waar zou 
je me naartoe genomen hebben dan?" 

"Ik heb onderweg een schattig kof�iehuis gezien, het heette Coffee King of zoiets," hij kijkt op zijn 
horloge, "maar ik moet nu echt gaan, ik moet m'n trein koste wat het kost halen." 

"Geen probleem", zeg ik, en ik sta weer alleen in de koude regen. 

Toevallig weet ik waar de Coffee King is, ik ben er al ontelbare keren langs gewandeld wanneer ik 
door de stad slenterde. Het ziet er inderdaad schattig uit, maar ik ben er nog nooit binnen 
geweest. Ik besluit om er nu eens langs te gaan. 

Misschien vind ik daar wat ik zoek, meer bepaald wie ik zoek

------------------------------------------------------------------------------------------

"Dat is dan 3,45 euro." Ze kijkt me vragend aan. "Bent u iets verloren?" 

Verward door haar vraag zeg ik: "Nee, ik ben hier nog nooit eerder geweest. Waarom vraagt u 
dat?" 

"U lijkt op zoek naar iets." 

"Ja, naar liefde." Ik schrik. Ik zei het zonder nadenken. Ik deel nooit zulke dingen met 
vreemden. 

Waarom zeg ik dit? 

De serveerster aarzelt eerst. Dan zegt ze: "Heeft u ooit gehoord van het 
christendom?" 

"Ik ben zelf christen." Antwoord ik. Ze haalt opgelucht adem en glimlacht. "Dan 
heb je die liefde al lang gevonden." 

Haar antwoord irriteert me. Dat is wat ze allemaal zeggen

"Je snapt het niet, ik ben op zoek naar liefde hier op aarde. Ik hoef Gods liefde niet, want 
die voel ik niet eens." 

"Hoe kan je liefde op aarde verlangen als je Gods liefde niet eens aanvaardt?" 

"Ik zou niet weten waarom Hij van me zou houden", mompel ik. 

"Dat weet niemand. Dat is wat ons geloof juist zo sterk maakt: niet weten waarom, maar toch 
geloven dat het zo is." 

Ik schrik. Heeft ze mijn gemompel gehoord? 

"Hoe kan ik het geloven als ik het niet voel?" 
Ik begin steeds meer en meer te denken dat ze me niet eens probeert te begrijpen. Ze wil me 
gewoon weer dat verhaaltje wijsmaken over 'Gods volmaakte en onvoorwaardelijke liefde', net 
zoals de pastoor deze ochtend. Het maakt me boos. 

"Je moet het geloven om het te voelen." 

Huh?

Ik word stil. Even is het ook stil in mijn hoofd. Even geen stroom van gedachten meer, maar rust. 
Ik denk na over wat ze zonet gezegd heeft. 

Is dat het? Was het al de hele tijd zo? Redeneerde ik al de hele tijd omgekeerd?

"Je moet het geloven om het te voelen," herhaalt ze, "en als je het voelt, kun je het 
extra goed geloven."


