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Oudsten: Kris D. 0498/44 45 90 Dirk L. 0494/341918 Bob vp. 0499/702940

Diaken: Albert G. 0499/389120

Sprekers

05/11 Michaël VK.

12/11 Frank Ernst

19/11 Dirk L.

26/11 Jonathan VK.

03/12 Hilde D.

Celgroepen

online

dirk en els

093697943

55+

albert geens

0499389120

wondelgem

Michael en joel

0479777307

Gebedsketting

Rika D. & Ester VK.

0474460937

092363508

Elim.gent.gebeds

ketting@gmail.comTvv onze zendelingen is er
een zendingstafel na de
dienst samenmet de

koffietafel.

26/11 Taarten
3/11 Cupcakes
10/12 Soep
17/12 Pannenkoeken

Wie onze zendelingen
maandelijks wil steunen,
gebruik het rekening-

nummer van de gemeente
met vermelding ‘zendelingen’.

De eredienst gaat ook door via
livestream.

Elke zondag om 10.15 u.
Wil je op de hoogte blijven van
onze livestreams mail naar:
elim.gent@gmail.com

In de dienst van 3 decemberwillen we graag als gemeente twee nieuwe diakenen inzegenen.
Want Tesley en Jotham zijn bereid gevonden om de gemeente in die functie te gaan
ondersteunen. Ze zullen samenwerken met Albert die onze gemeente al vele jaren als diaken
dient. Ze zullen ook de teamvergaderingen volgen. We wensen hen Gods zegen en wijsheid toe
om samen met de vele handen die in onze gemeente actief zijn Gods liefde en licht steeds

sterker te laten schijnen.

Agenda
dinsdag (20u) 05 bidstond
dinsdag 12 celgroep
dinsdag (20u) 19 bidstond
zondag 24 kerstdienst
Dinsdag 26 celgroep

dinsdag (20u) 07 bidstond
dinsdag 14 celgroep
zaterdag 18 worshipnight
dinsdag (20u) 21 bidstond
dinsdag 28 celgroep

decembernovember

DE KRANT
Spreuken 27:6

Oprecht gemeend zijn de woorden door een vriend geslagen, maar overvloedig
zijn de kussen van een vijand.

Kris D’Hooge

Amai, het boek spreuken kan toch
recht voor de raap zijn hé. Maar toch
zit er zoveel wijsheid in die ons helpt
om op het rechte pad te wandelen.
Oprecht gemeend zijn de woorden
door een vriend geslagen of in de BB
vertaling: strenge woorden van een
vriend doen wel pijn, maar zijn met
goede bedoelingen gezegd. Wie
staat er te springen om een vriend te
hebben die het u eens goed laat
horen hoe fout ge zit? Op het
moment zelf kan het veel pijn doen,
maar dikwijls is het gezegd om
grotere pijn te voorkomen. Dat is, als
het een goede vriend is die het beste
met u voorheeft. Dit doet mij ook
denken aan het fantastische
gemeente weekend dat we achter de
rug hebben en waar het thema was
‘Vriendschap en verbinding’. Daar
mochten we horen dat verbonden
zijn met een vriend een noodzaak is,
zeker als die goede vriend Jezus is.

In het themalied van het gemeente-
weekend kon je vernemen dat we al
onze lasten bij Jezus mochten
afleggen en dat Hij ons zal vullen
met Zijn levend water.

Hij is de beste vriend die een mens
kan hebben, iemand die je steeds
bijstaat in moeilijke momenten.
Iemand waar je je verhaal aan kwijt
kunt en die je steunt, je bemoedigt
en terechtwijst indien nodig. Oei,
dat laatste horen we niet graag. Jezus
mag dat wel doen maar een broer of
een zus? Niet voor niets zegt Jezus:
“Dit is mijn gebod, dat gij elkander
liefhebt, gelijk Ik u heb lief gehad.”
Zulk een vrienden dienen we voor
elkander te zijn. Dit is de boodschap
die we nodig hebben in deze tijd,
want we zien in de wereld de liefde
verkillen onder elkander. Daarom
lieve broers en zussen, maak Jezus
tot uw beste vriend en wees er één
voor elkaar. Ahja, even laten weten
dat ik er ook twee nieuwe vriendjes
heb bijgekregen op het weekend,
den Benny en Gwenny.
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Ahh nee, het is al 11:45. Ik moet m’n trein halen.

De regen en de waterplassen hebben mn nette schoenen al lang verprutst.
Ook mijn broek is nat en vuil. Ook dat nog. Niets gaat goed vandaag. Het
Universum is vast boos op me.

Deze voormiddag, terwijl ik druk aan het werk was, kreeg ik een telefoontje.
Mijn moeder had een beroerte en ligt nu in het ziekenhuis. Ik wil zo snel
mogelijk bij haar zijn, maar er rijdt maar 1 trein per uur.

deze moet ik dus echt halen. Dat verdomde treinsysteem!Waarom kunnen ze
er niet meerdere laten rijden per uur?

Ik kijk nog eens op mn horloge, maar voordat ik kan zien hoe laat het is, bots
ik tegen iemand aan.

"Sorry, ik had je niet gezien", zeg ik.
Ze kijkt me aan met haar lichtbruine ogen. Haar wangen en neus zien
roze van de koude. Haar zwarte haren en wimpers zijn nat door de
regen. Ze is mooi. Niet het type 'mooi' waar mannen op straat naar
zouden blijven staren, maar het type 'mooi' dat je in je armen wil
vasthouden en nooit meer los wil laten.

"Kom even onder mijn paraplu staan, straks word je nog ziek"

Ze zegt niets. Ik wil iets zeggen. Ik denk plots aan het
koffiehuis dat ik onderweg gezien had. Misschien kan ik haar
trakteren op een drankje, dat zou ook een kans zijn om haar
te leren kennen. Dan herinner ik me weer waarom ik tegen
haar gebotst was. Ik moet mijn trein halen!

"Ik zou je trakteren op een koffietje omme te verontschuldigen dat
ik tegen je aan gebotst ben, maar ik heb echt geen tijd. Ik moet m’n
trein halen", zeg ik gehaast.

Ze kijkt me nog eens aan en zegt: "Is niet erg." Dan kijkt ze even naar
beneden. "Waar zou je me naartoe genomen hebben dan?"

"Ik heb onderweg een schattig koffiehuis gezien, het heette Coffee King
of zoiets. Ik kijk op mn horloge. Het is al 11:56, ik moet door!
"Maar ik moet nu echt gaan, ik moet mn trein koste wat het kost halen."

Als we bij elkaar horen, zal het Universum erwel voor zorgen dat we elkaar nog
eens ontmoeten.

Het Universum haat me. Ik heb mijn trein gemist. Hij vertrok net op het
moment dat ik op het perron aankwam. Ik ga op een van de bankjes zitten.

Deze dag kan niet slechter. Er moet een reden zijn waarom het universumme
haat. Wat heb ik fout gedaan? Ben ik onvriendelijk geweest tegen iemand?
Misschien was ik in een vorig leven een slecht persoon. Dat zal het zijn, in een
vorig leven heb ik waarschijnlijk-

"U kijkt zo bedrukt?" De stem van een oude man haalt me uit mijn gedachten.

"Wat gaat u dat aan?"

"Nou, niets. Maar ik praat graag met de mensen dus vertel me wat er op je hart
ligt."

"Als u er zo op aandringt... Alles gaat verkeerd vandaag: deze voormiddag
kreeg ik telefoon tijdens mijn werk dat mijn moeder in het ziekenhuis ligt, op
het moment dat ik te voet naar het station wil gaan begint het te regenen, dan
bots ik tegen eenmooi meisje aan en vergeet ik haar nummer te vragen, en nu

heb ik mn trein gemist en moet ik nog een uur wachten tot de volgende!
Het Universum moet me haten. Het straft me vast voor iets dat ik in
mijn vorige leven verkeerd deed."

"Het universum?" "Gelooft u daar niet in dan?"

Hij glimlacht. "Ik geloof in God."

"Ik geloof wel dat er íets is, maar ik wil niets te maken heb met
eender welke religie. Daarom geloof ik dat het Universum mijn
lot bepaalt en het lot van alle mensen eigenlijk."

"Hoe kan het Universum, zoiets onpersoonlijks, uit zichzelf
ontstaan en jouw en mijn leven bepalen? Is het dan zo
moeilijk te geloven dat er iets groters bestaat, dat het
universum en al wat zich daarin bevindt gemaakt heeft, dat
jou en mij onvoorwaardelijk liefheeft en niets liever wil dan
dat jij ook van Hem houdt?"

Ik schrik. Zo'n antwoord had ik niet verwacht. De meeste
mensen vertellen het scheppingsverhaal op een zodanige
manier dat het op een mythe lijkt. Deze man niet. Deze man

zegt het op een manier dat ik het wel moet geloven.

Hoe kan zoiets onpersoonlijks als het Universum uit zichzelf ontstaan
en het leven van alle mensen bepalen? Er moet iets groters zijn dan dat. Wat
zei hij nu weer? Dat die god van me zou houden?

"En overwat je zei over dat 'gestraft'worden," gaat hij na een tijdje verder, "mijn
God is geen God van straf, maar een God van vergeving."
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